INLEIDING #DEELJOUWERVARING

GEWELD EN OF SEKSUELE INTIMIDATIE TEGEN VROUWEN EN MEISJES VINDT PLAATS OP
ALLERLEI PLAATSEN; OP STRAAT, BlJ HET UITGAAN, OP HET WERK, DE SPORTCLUB, IN
CYBERSPACE, HET OPENBAAR VERVOER, HET ONDERW!IIS, DE ZORG, BlJ STUDENTEN-
VERENIGINGEN, FESTIVALS, OP HET STRAND, ACHTER DE VOORDEUR EN OP ALLE ANDERE
PLEKKEN WAAR MANNEN EN VROUWEN, JONGENS EN MEISJES ELKAAR ONTMOETEN.

DAT BETEKENT DAT VEEL VROUWEN EN MEISJES ER WEL EENS MEE TE MAKEN HEBBEN GEHAD.
DAT BETEKENT OOK, DAT VELEN VAN ONS ER WEL EENS MEE TE MAKEN HEBBEN GEHAD. VOOR
SOMMIGEN EEN NARE ERVARING DIE ALTIJD BIJ BLIJFT, ANDEREN DENKEN ‘DAT WAS TOEN’ EN
HALEN HUN SCHOUDERS OP.

SEKSUELE INTIMIDATIE EN/OF GEWELD IS WERELDWIJD VERANKERD IN ONZE TRADITIES. VEEL
VROUWEN BESCHOUWEN HET ALS HUN LOT. DAT IS NIET TERECHT EN DAT WILLEN WE
DUIDELJK MAKEN. VEEL VAN DEZE ERVARINGEN NOOIT ZIJN GEDEELD MET ELKAAR, DOORDAT
HET GEVOELIG LIGT EN/OF ERVARINGEN OF EMOTIES OPROEPT.

WAAROM ERVARINGEN DELEN
HET DELEN VAN ERVARINGEN KAN OM VERSCHILLENDE REDENEN BELANGRIK ZIJN.

1. STEUN VOOR ANDEREN: HET DELEN VAN ERVARINGEN KAN ANDEREN DIE HELPEN HEN
DE MOED TE GEVEN OM HUN EIGEN VERHAAL TE DELEN. OF OM HULP TE ZOEKEN.

2. STEUN VOOR ANDEREN: HET HELPT OM TE LEZEN HOE JIJ ERMEE BENT OMGEGAAN.
BIJVOORBEELD OM HET IN HET JUISTE PERSPECTIEF TE PLAATSEN. ZIJ ZIJN NIET DE
ENIGEN, DAT KAN MOED GEVEN OM OP TE STAAN VOOR ZICHZELF.

3. VERWERKING EN HELING: HET DELEN VAN ERVARINGEN KAN JOU HELPEN BIJ HET
VERWERKEN VAN TRAUMA EN HET BEVORDEREN VAN HELING. DOOR ERVARINGEN TE
DELEN, KUN JE STEUN EN BEGRIP VINDEN BIJ ANDEREN, WAT KAN HELPEN BIJ HERSTEL.

4. BEWUSTWORDING EN PREVENTIE: DOOR JOUW VERHALEN TE DELEN, KUN JE
BEWUSTZIJN CREEREN OVER DE ERNST EN OMVANG VAN SEKSUELE INTIMIDATIE EN
MISBRUIK. DIT BEWUSTZIJN KAN ANDEREN HELPEN OM DE PROBLEMATIEK BETER TE
BEGRIJPEN EN KAN BIJDRAGEN AAN PREVENTIE-INSPANNINGEN.

5. VERANDERING EN MAATSCHAPPELIJKE DRUK: DOOR COLLECTIEF ERVARINGEN TE
DELEN, KAN ER MAATSCHAPPELIJKE DRUK ONTSTAAN OM VERANDERING TEWEEG TE
BRENGEN.

6. HET DOORBREKEN VAN HET TABOE: SEKSUELE INTIMIDATIE IS VAAK OMGEVEN DOOR

SCHAAMTE EN STILTE. DOOR ERVARINGEN TE DELEN, DOORBREEK JE EEN TABOE. DIT
KAN HELPEN BIJ HET DOORBREKEN VAN DE STIGMA'S DIE GEPAARD GAAN MET
SEKSUELE INTIMIDATIE.



PILOT WAGENINGEN

IN WAGENINGEN HEEFT DE ORGANISATIE VAN ORANGE THE WORDL OM AL DEZE REDENEN
ERVOOR GEKOZEN OM HET DELEN VAN ERVARINGEN TE FACILITEREN. OMDAT HET HELPT.
OMDAT HET GEEN TABOE HOEFT TE ZIJN. OMDAT WE MET VELEN ZIJN!

ER IS EEN PILOT UITGEVOERD ONDER DE NAAM #DEELJOUWERVARING.

DE ERVARINGSVERHALEN ZIJN VERZAMELD IN DE #DEELJOUWERVARING BRIEVENBUS DIE
TIJDENS DE CAMPAGNE ORANGE THE WORLD IN WAGENINGEN STOND OPGESTELD. DEZE
VERHALEN ZIJN ANONIEM GEDONEERD.

ONDERSTAAND VOLGEN ALLE VERSCHILLENDE VERHALEN. IEDER HEEFT DAT OP HAAR EIGEN

MANIER GESCHREVEN. ACHTERIN DIT DOCUMENT STAAN WEGWIJZERS. WAAR KUN JE TERECHT
ALS JE HULP ZOEKT.

PERSOONLIKE VERHALEN #DEELJOUWERVARING

Ervaring grensoverschrijdend gedrag

In mijn eerste baan werkte ik voor een groot internationaal bedrijf dat samenwerkte met een
landbouwkundig instituut in Lelystad. Op een bepaald moment werden alle werknemers uitgenodigd
om naar de hoofdvestiging te komen, voor een feestelijk etentje. Ik maakt tijdens het etentje kennis
met de oprichter van het bedrijf en was erg geinteresseerd in zijn verhaal. Meer vanuit de gedachte:
hoe doe je dat nou? Het was een leuke avond, zeker om met veel collega’s kennis te maken die wij
als groep uit Lelystad verder nooit zagen. Mijn contract was voor 1 jaar geregeld. Toen mijn contract
bijna afliep werd ik benaderd door de baas, die van de hoofdvestiging. Hij nodigde me uit voor een
etentje in Utrecht. Ik wist niet wat ik hoorde en heb wekenlang gedacht dat ik een fantastisch
aanbod zou krijgen voor een vervolgbaan.

Toen het moment aanbrak troffen we elkaar in Utrecht om naar een restaurant te gaan ergens
onder aan de gracht. Deze man hielp me uit mijn jas, dat had ik nog nooit meegemaakt. De avond
begon gemoedelijk en gezellig. Er werd over ditje en datjes gesproken en we waren, voor zover ik
me kan herinneren, allebei zeer geamuseerd. Naarmate de avond vorderde en ik maar niets hoorde
over het fantastische aanbod, begin ik er uiteindelijk zelf over, schoorvoetend. Hij leek verrast te zijn
en er was niet een aanbod dat hij in gedachten had. Kennelijk realiseerde hij zich dat ik daar wel op
uit was, dus hij bood wel aan om te kijken of ik daar op het lab zou kunnen komen werken. Ik was
teleurgesteld, en verbaasd. Nadat we, overigens wel lekker, hadden gegeten, hielp hij me weer in
mijn jas en samen liepen we richting mijn auto. Toen kwam de aap uit de mouw. Hij had me
uitgenodigd omdat hij me zo leuk vond (en hij was, vond ik, mega-oud wow). Ik heb geloof ik wel
duidelijk gemaakt dat zijn verliefdheid (huh) niet werd beantwoord. Een beetje stamelend denk ik.
Bij de auto aangekomen trok ik snel het portier open zodat dat tussen ons zat. Hij wilde me namelijk
nog kussen. Na een, inmiddels werd het hem duidelijk dat ik dit niet wilde, vluchtige kus ben ik snel
in de auto gestapt en naar huis gereden. Tja, geen fantastisch aanbod dus.

Nadien heeft deze man me nog een brief van 7 kantjes geschreven om zijn excuses aan te bieden. Ik
was het voorval eigenlijk alweer vergeten. Voor mij was het afgerond. Wat ik echter nog altijd weet
is 1 zin die in de brief stond: “dat wat er was gebeurd had te maken met de pitfalls van een jonge
knappe vrouw in een professionele carriére”.



Ervaring grensoverschrijdend gedrag

Tijdens mijn opleiding aan de Universiteit liep ik een half jaar stage bij een lab. De sfeer was daar erg
goed en er werd veel en vaak gelachen. Meerdere studenten liepen daar tegelijk stage, er werkten
een aantal laboranten en er waren twee begeleiders (universitair docenten). Regelmatig stoeiden we
ook met onze begeleiders, ik zag daar geen kwaad in. De band was goed, er werd hard gewerkt maar
ook altijd samen gepauzeerd. Op een keer werd er na werktijd een borrel georganiseerd. We gingen
met een grote groep naar de kroeg. Met zijn allen stonden we in een kring en ik stond naast een van
de begeleiders (niet mijn eigen begeleider). Er werd gedronken waarbij ik met mate meedeed.

Op enig moment raakte ik in gesprek met deze begeleider. Het leek allemaal leuk totdat hij ineens
enorm schunnige taal kraamde en daarbij in niet mis te verstane woorden aangaf dat hij wel seks
met mij wilde. Hij werd ook handtastelijk. Ik was totaal verrast, hij was getrouwd en ik had een
vriendje. Ik had het niet verwacht. Na dit moment ben ik vrij snel weggegaan. De sfeer daarna was
nooit meer hetzelfde. Deze man is later hoogleraar geworden in Maastricht en met zijn vrouw
daarheen verhuisd. Gelukkig heb ik nog veel goede herinneringen aan deze stageperiode. Een
dergelijk voorval was niet ongebruikelijk in die tijd, ik vond het wel altijd jammer omdat het een
vriendschap een andere inkleuring gaf.

Ervaring grensoverschrijdend gedrag

Gedurende een korte periode was ik als motorrijdster lid van een motorclub. Op zich niet zo
bijzonder, ware het niet dat de clubgenoten zich gaandeweg steeds extremer gingen kleden en soms
ook gedragen. Voor mij was dat een reden om te vertrekken, daar wilde ik niet bij horen.

Ik ben wel tijdens het lidmaatschap met de andere motorrijders bij zogenaamde motortreffens
geweest. Dat zijn kampeerweekenden waar je met een eigen tent een weekend lang kijkt en praat
naar en over motoren en andere dingen. Er is altijd een biertent, een organiserende club en harde
muziek. Sommige van deze motortreffens kennen een gezellig karakter, anderen juist niet. Daar
wordt naast drank ook drugs gebruikt en doen gaandeweg de dag en of avond zich vechtpartijen
voor en liggen er her en der dronken totaal bezatte types op de grond.

Bij zulk een treffen verscheen vaak een op een Harley shopper solistische rijder. ledereen
behandelde hem met ontzag. Vanuit een misschien bijna naieve maar vooral open blik maakte ik
vaak met velen een praatje. Zo ook met deze man, die er geen doekjes om wond dat hij mij zeer
aantrekkelijk vond. In het begin was dat ok. Na enige tijd, als ik deze persoon tegenkwam, begroette
hij mij met een mondkus waarbij hij zijn tong bij mij naar binnen slingerde. Daarbij kneep hij met
beide handen heel hard in mijn borsten en in mijn kruis. Instinctief voelde ik dat als ik hem een knal
zou verkopen, dat het dan niet mogelijk niet vriendelijk zou aflopen. Dus ik bleef pijnlijk vriendelijk
lachen als ik hem tegenkwam. En verder probeerde ik hem zoveel mogelijk te ontlopen, wat best
lastig was omdat hij alle leuke chickies goed in de gaten hield. De meesten hingen overigens altijd
om zijn nek, dat deed ik niet. Dat maakte mij misschien wel zo aantrekkelijk. Hoe dan ook, toen ik
vertrok bij de motorclub heb ik hem nooit meer gezien. Maar hoe het voelt als iemand echt met alle
kracht in je kruis knijpt, dat vergeet ik nooit meer.



Ervaring grensoverschrijdend gedrag

Gedurende een periode van twee jaar had ik een relatie met een Duitse jongen. Hij was een schat,
eigenlijk te lief voor deze wereld. Hij kon het ook niet over zijn hart halen om zijn ex-vriendin buiten
de deur te zetten toen wij een relatie kregen. Daar kwam ik pas heel laat achter, om die reden is het
uiteindelijk uit gegaan.

We hadden samen een groep vrienden in Beieren en ook een oudere Engelse man hoorde bij deze
club. Elk jaar in de winter togen we met deze groep naar Oostenrijk, om daar te kamperen in de
sneeuw bij een zogenaamd motortreffen. Dat was eigenlijk heel erg leuk. Er kwamen duizenden
mensen allemaal op de meest mooie motoren. Sommige groepen kon je beter ontwijken, zoals een
groep ltalianen die ter plekke in een sneeuwhut sliep die ze zelf bouwden en die er nogal fascistische
ideeén op nahielden. Dat vond ik altijd een enge groep, heel bedreigend. Maar het terrein was groot
en dat maakte het makkelijk om daarbij uit de buurt te blijven.

Als we naar en van Oostenrijk gingen, sliepen we altijd bij een Beierse vriend en zijn vrouw. Deze
vriend, getrouwd en kinderen, vond dat wel erg leuk. Het was geen probleem toen het nog aan was
met mijn vriendje. Het jaar daarna echter, toen het uit was, werd ik in de ochtend niet alleen met
karbonades en koffie verrast maar ook met een zoen en wat handtastelijkheden. En ja, beledig niet
een Beierse gastheer. Eerlijk gezegd, zocht ik er niet zoveel achter.

In de avond echter, kreeg ik zijn studeerkamer toegewezen waar ik mijn matje en slaapzak kon
uitrollen. Na een vrolijke avond met veel bier en schnaps (ik kon nooit zoveel op) kwamen we terug
zijn huis en ik lag nog maar net in mijn slaapzak toen hij dronken boven op me kwam liggen. Ik dacht,
goed vasthouden die slaapzak, dus met beide handen hield ik de slaapzak tot aan mijn nek vast en
bleef intussen vriendelijk zeggen dat ik graag wilde slapen. Na een minuut of 10 droop hij af. Het was
duidelijk dat ik niets wilde. In de tussentijd was overigens de Engelsman binnen gekomen en op een
stoel gaan zitten die daar in de hoek stond. Hij had aardig wat op, ik denk dat hij het allemaal niet zo
actief beleefde. Nadat de gastheer naar bed was gegaan, kwam mijn ex-vriendje binnen en die ging
ook boven op me liggen. Wederom hield ik mijn slaapzak heel goed vast en ook hij droop na een
kwartiertje af, teleurgesteld en verdrietig. Ik kan me niet zo goed herinneren wat die Engelsman zei
of deed. Ik weet wel dat ik blij was met mijn slaapzak die ik de hele nacht goed aangetrokken heb
gehouden. Als ik erop terugkijk was het allemaal niet zo’n ramp, maar je bent als vrouw toch wat
kwetsbaarder.

Ervaring grensoverschrijdend gedrag

Mijn vriendje en ik waren op vakantie in een Spaanse toeristenplaats. We stond met een
opvouwbare caravan op een camping. En we hebben zo vaak ruzie gehad, ik moet best lachen als ik
daaraan terugdenk. Tegenover ons stond een gezin met twee kinderen uit Rotterdam. De man van
het gezin sprak me al vrij snel aan en maakte daarna steeds een gezellig praatje. Zo gezellig dat hij
ons op een avond uitnodigde om iets te komen drinken.

Ik was gekleed in het wit, wit T-shirt en een witte Spaans-achtige rok. Daarover kreeg ik veel
complimenten en blikken (ik was niet blind). Gaandeweg de avond, aaide de man onder de tafel over
mijn knie. Aanvankelijk dacht ik dat het vooral vriendelijk was bedoeld. Dus ik duwde zijn hand niet
weg. We hadden met zijn vieren lol en deze man bood mijn vriendje enorm veel drank aan. En
intussen kroop zijn hand onder mijn rok. Steeds verder omhoog. Ik begon die hand terug te duwen.
Alleen hij was sterker. Het was zelfs zo dat ik op een bepaald moment mijn rok hoorde scheuren
omdat ik die vast probeerde te houden terwijl die man eraan trok. En mijn vriendje merkte niets



want die begon aardig dronken te worden. Onaangenaam was dat. Ik had ook wel het idee dat als ik
boos zou worden dat die man ook boos zou worden. En wat er dan zou gebeuren kon ik niet
overzien. Deze vent was oersterk. Hij had verteld hoe hij als slager het vlees in stukken kon hauwen.
Ik had het idee dat ik het beste heel vriendelijk maar beslist zijn hand kon blijven wegduwen. Op een
bepaald moment stuurde hij mijn vriend weg om nog wat extra drank te halen en zijn vrouw ging
naar bed. Daar zaten we dan voor de tent waarin zijn kinderen en vrouw sliepen. Hij vertelde dat hij
me wilde, dat hij al de hele week verlekkerd naar mijn kont had gekeken en dat ik ook zin zou
hebben. Een gevalletje van hoe vriendelijk glimlachen vaak werd uitgelegd.

Heel vriendelijk heb ik hem duidelijk gemaakt, dat dit niet de bedoeling was. En gelukkig kwam mijn
vriendje terug zodat ik met hem naar de eigen vouwcaravan kon teruglopen. Aldaar vertelde ik wat
er was gebeurd. Daarna heeft mijn vriendje met een teil op schoot want hij was dronken, de hele
nacht voor het plastic raam gezeten om te zien of die man nog zijn buit (ik) zou komen halen.
Gelukkig is dat niet gebeurd. Na deze avond was mijn rok gescheurd, de relatie met deze mensen
bekoeld, zijn de praatjes gestopt en was eigenlijk toch mijn vakantie extra verknald.

Ervaring grensoverschrijdend gedrag

Als meisje zag ik er vanaf mijn puberteit goed uit. Mijn ouders vonden dat enerzijds fijn, de aandacht
die ik daardoor van mannen kreeg, vonden ze minder. Behalve als het iemand uit het dorp was die
een compliment maakte, dan waren ze trots. Dat maakte dat ik vaak bij feesten en recepties werd
ingezet. Achter de bar of bij een receptieboek. En altijd waren er mannen die dan in mijn hand
kriebelde, complimenten gaven en praatjes met me maakten. En vaak vond ik dat ook vleiend.

Er waren ook momenten waarop ik werd geconfronteerd met mannen die te opdringerig waren.
Bijvoorbeeld bij carnaval wist je dat als je in een café kwam waar de fanfare zat, met oudere mannen,
dat je dan zomaar vastgegrepen kon worden waarbij je met moeite weer loskwam. Of waarbij
iemand die achter me liep, of stond, me ineens vol in het kruis greep. Dat voelde echt naar en ik
haalde instinctief uit naar achteren en sloeg een onschuldige man vol in zijn gezicht. Maar toen kon
me dat niet schelen want ik was woedend.

Naarmate ik ouder werd, werd ik voorzichter. |k realiseerde me dat mannen bijna altijd fysiek
sterker zijn. Dus toen ik een keer achtervolgd werd door een groepje van vier bekende sadistische
hangjongeren, was ik erg bang. De sadistische lachjes, wat vonden ze het leuk dat ik bang was, kan ik
me goed herinneren. Een van deze inmiddels niet meer jongeren, woont nog steeds in dezelfde
plaats. Ik zag hem vaak lopen en heb mijn dochters geleerd om voor hem uit te kijken.

Ik werd ook een keer tijdens een fietstocht op de racefiets, ik wilde een rondje van ongeveer 35 km
fietsen en had verder niets bij me, achterna gezeten door een engerd. Die begon van alles tegen met
te roepen over wat hij allemaal met me wilde doen. Ik vind het eng maar liet dat vooral niet merken.
Toen er op het verder verlaten fietspad ineens een gezinnetje aan kwam vanuit de tegenovergestelde
kans, remde ik stevig en schreeuwde ik naar hem dat hij moest opflikkeren. Met een kwade kop reed
hij met toen in volle snelheid voorbij. Het gezinnetje keek wat vreemd maar bedacht dat het veiliger
was om door te fietsen. Ik stond in dubio, zou ik hen achterna fietsen of gewoon mijn weg
vervolgen. lk ging er toch vanuit dat die vent weg was en vervolgde mijn weg. Uit voorzichtigheid has
ik wel mijn helm afgedaan zodat ik daarmee kon meppen. En ja hoor, toen kwam die vent er toch
weer aanfietsen. Hij zag mij, hij was woedend en begon dreigend met zijn arm te zwaaien. Ik was
ervan overtuigd dat ik niet om moest draaien en vluchten, dus ik hield mijn helm gereed en keek
hem strak en ontzettend boos aan. Al scheldend en zwaaiend met zijn armen fietste hij toen toch
door. Maar de schrik zat er bij mij sindsdien wel in.

Ik ben ook nog eens aangesproken door een vent in een witte Mercedes. Ik droeg wat sexy kleding
en ik hoorde een auto stoppen en een raampje opengaan. Vriendelijk boog ik nog een beetje
voorover omdat ik dacht dat die persoon de weg wilde vragen. Hij vroeg me toen was ik kostte.



Walgend, beledigd en beschaamd riep ik keihard dat hij op moest donderen. Hij schrok, gaf vol gas
en speerde weg. lk voelde me sletterig, alsof het aan mij lag.

In de loop van de tijd is de attitude gelukkig wel wat veranderd. De tijd dat de gymdocent de
douches binnenliep om te controleren of we wel douchten, ligt ver achter ons. De tijd dat de leraar,
toen je in de eerste klas zat, je nek masseerde en zijn hand ook iets verder liet glijden, ook. Of toch
niet? Want bij het voetbalteam van mijn dochter gingen de coaches met zijn tweeén tijdens het
verkleden gewoon de kleedkamer binnen. En werd mijn dochter bij een hockeyfeest zo hard op haar
billen geslagen dat ze voorover viel. En zij schaamde zich daarvoor. We hebben nog een weg te gaan.

Ervaring grensoverschrijdend gedrag en geweld

Toen ik een kleine 10 jaar geleden over de Orange the World campagne hoorde twijfelde ik over
het specifieke vrouwenthema, zag het geweld wat mensen elkaar aandoen als een grotere prioriteit,
ook mannen zijn slachtoffers van geweld.

Maar 10 jaar verder, door de MeToo beweging en de openheid die is ontstaan lijkt het een probleem
met een enorme omvang en bovendien zoveel dichterbij dan ik me realiseerde. Wat ik vroeger als
normaal heb ervaren, is opeens niet meer normaal. Ik vond mannen vaak irritant, ongemanierd, grof
en af en toe gewoon ziek. Ik wijdde dat aan drank, drugs, kwetsbare psyche en slechte opvoeding.
De cijfers liegen er niet om, 45 % van de Nederlandse vrouwen heeft te maken gehad met fysiek
en/of seksueel geweld, dat is pittig. Als je er direct naar vraagt heeft bijna iedereen een verhaal.

Zo ook ik, had niet gedacht dit ooit op papier te zetten.

De meeste ervaringen zijn rond mijn pubertijd en jonge adolescentie, eigenlijk heel blij dat ik geen
ervaringen heb die verder terug gaan. Ik was al jong volgroeid, op mijn 11e verjaardag werd ik
ongesteld en had toen al de borsten die ik nu nog steeds heb. Mijn eerste nare ervaring was in een
museum in ltali€é, een museummedewerker duwde mij een klein kamertje in en greep mij vast, zat
aan mijn borsten, mijn kruis en billen en probeerde mij tegen zich aan te drukken. Ik voelde dat ik
moest vechten en begon hard in het Nederlands te roepen en wrong me onder zijn greep uit en
rende weg. Ik voelde mijn hart enorm tekeer gaan maar heb het niet echt gedeeld met mijn familie.
Niet lang daarna werd ik in Bussum in het zwembad door een jongen onder water geduwd, hij
probeerde mijn broekje naar beneden te duwen en was hardhandig aan het voelen. De combinatie
van het gegraai, de angst het broekje kwijt te raken en geen zuurstof te hebben maakte het nog
naarder. Was me al vroeg bewust dat ik me moest wapenen.

Ik fietste iedere dag door het bos naar school. Ook daar lastig gevallen door groepen jongens, ze
pakten een aantal keer mijn tas af en zelfs een keer mijn dwarsfluit, werd daar assertiever van dan ik
eigenlijk dacht te zijn.

Als ik in de avond naar huis moest fietsen na de hockeytrainingen had ik altijd mijn stick in mijn hand
om een wapen bij de hand te hebben. Was niet persé uit angst maar als voorzorgmaatregel. Eén van
mijn beste vriendinnen is op haar 15e verkracht in dit bos, mes op de keel, bivakmuts over zijn
gezicht. Ook een andere leerling op school is daar verkracht. Moet zeggen dat ik de sfeer op school
als heel veilig heb ervaren, dit waren niet de jongens of mannen waar ik me zorgen over hoefde te
maken.

In mijn jeugd was ik veel in Bussum en daar was het klimaat heel anders. Mijn vriendin waar ik altijd
logeerde is daar meerdere malen verkracht. Bij één poging was ik erbij, twee jongens wilden met ons
uit naar Hilversum, wat mijn vriendin graag wilde. Ik liever niet maar wilde geen spelbreker zijn.
Onderweg reden ze het bos in en trokken ons mee naar een donkere plek. Mijn vriendin lag al onder
1 van de jongens. |k ben heel boos geworden, heb mijn vriendin geroepen en heb gezegd dat ze ons
direct moesten terugbrengen. Dat gebeurde gelukkig gelijk.



In mijn tussenjaar ben ik twee keer lastig gevallen door mannen die twee keer zo oud waren. In
Bahrein op weg naar Australié mistte ik mijn aansluiting en moest wachten. Kreeg een hotelkamer,
waar de manager er op aandrong om te blijven slapen. Door meerdere malen te zeggen dat ik
verloofd was is hij uiteindelijk afgehaakt. Toen ik in de bus van Adelaide naar Sydney zat zei de
chauffeur dat ik even mocht liggen in een kleine bedstee. Ik wist niet dat er twee chauffeurs waren
en toen hij later bij me kroop en aan me begin te zitten kroop ik er resoluut uit. Voelde uiteraard
heel onveilig.

Gedurende mijn studententijd ben ik regelmatig lastig gevallen, billenknijpen, borsten aanraken,
tegen je aan staan rijden, dat alles was me niet vreemd. Op straat ben ik een keer door twee kerels
vastgegrepen, ze wilde me in het bosje erachter duwen maar ik was opeens extreem sterk en rukte
me los, zei ‘zijn jullie gek geworden’ en ben zonder om te kijken doorgelopen. Verder was er ook in
die tijd veel intimidatie. Ik studeerde in Utrecht en ging vaak naar Amsterdam naar mijn geliefde.
Hoog Catharijne was een plek waar veel hangjongeren zich verveelden en zij probeerden je angst in
te boezemen door recht op je af te lopen en vooral niet opzij te gaan met een groep. Humor en gaan
zingen was vaak de oplossing voor mij. In de metro in Amsterdam ben ik regelmatig achtervolgd, heb
me altijd omgedraaid, groette vaak mijn achtervolger of maakte een praatje. Ik heb het geluk gehad
nooit in mijn eentje een psychopaat of een cocaine verslaafde tegen te komen, dat zijn mensen waar
je je niet tegen kan weren, bij hen is het gevoel uitgeschakeld en daar kan je niet tegenop praten.
Toen het uit was met mijn geliefde ben ik verkracht door een vriend, iemand waar ik graag mee
omging. Hij vond dat ik een keer met een ander naar bed moest omdat ik slechts 1 vriend had gehad
in mijn leven. Het deed pijn toen hij met mij naar bed ging en ik moest heel erg huilen. Hij was niet
gemeen en ik heb niet geschreeuwd dat hij moest stoppen. In die zin vond ik dat ik er zelf
verantwoordelijk voor was. Heb hem daarna gezegd dat ik dit niet meer wilde en bleef bevriend.
Een andere goede vriend die 2x bij me logeerde is tot twee keer toe op me gesprongen, hij was zo
opgewonden zei hij dat hij er niets aan kon doen. Ik was uitermate duidelijk, met de staart tussen de
benen droop hij tweemaal af.

In mijn studenten tijd was er ook een buitenlandse docent die steeds wilde dat ik op zijn hotelkamer
kwam. Dat was niet alleen voor een gezellig praatje, dat wist ik en ik bleef hem vriendelijk afwijzen
en hij bleef het steeds maar vragen. Hij was mijn meerdere maar heb er nooit last van gehad, hij
vond het ook wel mooi dat ik zo standvastig was.

Ik was best een verlegen en onzeker meisje, voor mij is het bijzonder dat ik me eigenlijk altijd wist te
verdedigen. Heb dat echter niet gekund toen ik in Afrika was. Samen met mijn vriend zijn we
overvallen. Ik zag het gebeuren, twee kerels renden naar hem en duwden hem de weg af. Ik wilde
roepen maar stond in de Freeze-stand, kon niets roepen. Gelijk daarna ben ik als een gek gaan
vechten, naar hen toegerend, er zaten 6 kerels op hem. Dan maar samen dood heb ik gedacht. Ben
ze eraf gaan trekken, Fight stand, optimaal. Toen ik in elkaar werd geslagen wist ik dat niet een klein
meisje was die ze met rust zouden laten, ik voelde dat ze me wilden vermoorden omdat ik zo hard
vocht en schreeuwde. |k ben in elkaar gedoken om mezelf te redden. Dus mijn eigen vooroordeel
dat ze me niets zouden doen was in dit geval niet zo. Ik kon mijn woorden en mijn charme niet
gebruiken, een machteloos gevoel. Heb wel heel duidelijk gevoeld dat het vanuit de aanvallers een
geweldige slag was, van het geld dat ze ons hadden ontvreemd konden zij een jaar leven, en wij
waren toen studenten met een heel lage basisbeurs. Kon daar wel mee leven. Het enige wat ik wel
zorgelijk vind is dat ik waarschijnlijk de volgende keer weer ga vechten, terwijl dat echt niet slim is.
Mijn instinct wil knokken, gerechtigheid, maar zo werkt het niet altijd. Al met al best een bewogen
bestaan, maar heb daar zelf geen last van gehad voor zover ik weet. Ik vertrouw de mensheid nog
steeds en ervaar de wereld als prettig. Weet dat ieder mens dingen anders ervaart en dat de wereld
op heel veel plekken niet mooi is. Maar ik laat mij mijn vertrouwen en optimisme niet afnemen,
zeker niet door gefrustreerde mannen.



Ervaring seksueel geweld

Je voeten zochten de leegtes tussen mijn ribben
In de hoop genoeg kracht te hebben
Ik zou uiteen splijten

En jij
Mijn gebroken lichaam om je heen kon slaan
Zou dragen als een mantel en kan laten zien
Dat ik jou voor altijd toebehoorde

Wat over bleef
Kon je opslokken

Ik mocht alleen bestaan om van jou te zijn
Ik ken de smaak van ijzer
Het proeven van roest

Dat liefde pijn kon doen
Wat nooit zo bedoeld

Ervaring seksueel misbruik en geweld

Ik voel me bang, boos en kwetsbaar
Alleen gezet
Onteerd

In alles sijpelt door
Dat dit er niet mag zijn
Dat het maar lastig is

Ongemakkelijk
Niet positief genoeg
Je moet toch wel je slachtofferrol
Uit
Je moet
Je zal

Waarom wil je niet?
Waarom ik niet wil?? (Of kan)

Ten eerste:
Omdat mijn vertrouwen is beschaamd



Met name in mijn eigen lijf
Mijn eigen geest
Die fragmenten, flinters
Van het gruwelijke opstaat, wegduwt
Maar ook ongewenst afspeelt

En niet als een mooi plaatje of verre film
Nee. Als verstikkende keel ervaringen
Als diepe snijdende pijn in mijn buik
Gewoon, als ik mijn fiets parkeer
In de winkelstaat
Mijn lijf weet niet dat ik veilig ben
Mijn lijf weet niet dat hij dood is
Ik kan de connectie niet maken
Hoe graag ik het ook wil
Hoe hard ik ook probeer
Ik sta verwilderd in de winkelstraat

Mijn vertrouwen is beschaamd
Door iemand die als werkgever
In een heel klein bedrijf
De persoonlijke levenssfeer van zijn
Secretaresse binnendrong
En die daar al groomend
Uiteindelijk diens jonge dochter
Heeft misbruikt, verkracht, waarvan
Een aantal keer zo sadistisch
Dat zij bijna het leven liet
Dat was ik.

Ik vond die meneer aardig,
Attent, (wat egocentrisch en drankzuchtig maar dat was niet ongewoon in die tijd)
Hij keek naar me om
Gaf me zijn favoriete hapjes
En dat deze meneer
De enige die me speciaal deed
Voelen
Ook zo ruw, hard, kil was,

En daarop kickte
Dat doet iets met mijn vertrouwen.

Waarom ik niet wil?

Wat is willen dan?
Heb ik iets te willen?
Moet ik me niet gewoon aanpassen.
Leuk meedoen?

Toen ik in therapie was, en net ook in die tijd
Mijn eerste minnespel had
Met mjin verloofde
Waarbij opeens meneer X zijn stem (klonk)



Zijn adem (woei)
Zijn handen (eelt)
Waren
Ik zo schrok. Mijn eigen huis niet meer
Herkende, in de armen van de man die
Me aan het liefkozen was

Dat moet ik maar gewoon in de groep
Vertellen, aldus de therapeuten
Het was raar dat ik dat niet durfde
Ik moest gewoon meedoen
Het was allemaal wel erg theatraal anders

In die tijd had Wageningen
Een meldpunt seksueel geweld
Ik belde hen
In opperste verwarring
Kan dat, hoe dit nu gaat in therapie?
Kan dat, dat ik me opeens overvallen voel
Door geweld van tien jaar terug

Deze vrouwen waren goud
Mijn twijfel mocht er zijn
Mijn gevoel van onveiligheid gevalideerd
Mijn inzicht in onvoldoende kennis omtrent
Trauma bij professionals bevestigd

Zij hielpen me verder te kijken
De Hulp te zoeken die ik nodig had
Ik kwam ergens waar trauma centraal stond
Vier uur reizen per dag, voor een sessie
Eerder was nog niet uitgevonden

Dus waarom die slachtofferrol niet uit?

Ik vertrouw mezelf, mijn lijf en waarnemingen iet
Ik vertrouw anderen niet, die kunnen zomaar
Dader zijn
Ik vertrouw niet dat er fijn op me wordt
Gereageerd

Want zo vaak wil een ander me niet horen
Die kan er niet van slapen
Het is te naar
Het komt te dichtbij

Of ik krijg vragen of ik het verzonnen heb.
Dus voel ik me boos, ban en kwetsbaar

Alleen gezet
In mijn ongemakkelijke werkelijkheid.



Reactie op het initiatief #deeljouwervaring

Waarom is dit anoniem?
Bij voorbaat?
Is mijn verhaal
Mijn ervaring, mijn herinnering
Smaad? Lasten?
Ongemakkelijk??

Als ik er zelf voor kies
Voor anoniem want privé
Helemaal prima, fijn, logisch, doen.

Maar moet geweld
Aanranding, verkrachting
Mishandeling, ontucht,
Kindermisbruik
Toch vooral in een
Aardig en net vakje/hokje/doosje?
Waar het deksel weer op kan
Zodat het niet te zichtbaar wordt?
Zodat we kunnen kiezen
Wanneer ernaar te kijken?
Dat het er enkel mag zijn
Als het niet te lastig wordt?

Al deze ervaringen zijn verzameld tijdens de campagne
Orange the World 2023 in Wageningen.
Wij danken alle vrouwen en meisjes die zo dapper waren deze

ervaringen te delen, verhalen die bijdragen aan bewustwording
en anderen kunnen helpen.




ADVIEZEN — WAAR KUN JE TERECHT BlJ SEKSUEEL GEWELD

Seksuele handelingen die jij niet wilt of waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds - of
machtsverschil, noemen we seksueel misbruik. Seksueel misbruik is strafbaar, ook al wordt er
geen geweld gebruikt. Misbruik kan bijvoorbeeld voorkomen binnen een gezin, de familie of de
vriendenkring, in een jeugdinstelling, een sportclub of in een religieuze organisatie. Het kan
lange tijd voortduren.

Over het algemeen is de boodschap: het maakt niet zoveel uit waar je aanklopt ALS je maar
aanklopt! Dat gezegd hebbende is Centrum Seksueel Geweld wel het meest efficiénte contact
omdat alle zorg daar samen komt.

Weet dit:

1. Je staat er niet alleen voor: praat er zo snel mogelijk over met familie, vriend, vriendin enz.

2. Schuld gevoelens: had ik eerder nee moeten zeggen? Of angst: bang om er werk van te
maken omdat je dader weer tegen kan komen? Je kunt altijd anoniem even met iemand
sparren, daarna kun je alsnog beslissen er niks mee te doen.

Boekentip

‘Verlamd van angst’ van Agnes van Minnen. Dit boek geeft verklaringen over wat er met je
gebeurt tijdens het meemaken van seksueel geweld. Het kan helpen je eigen reacties beter te
begrijpen.



Voor wie Door wie Wat voor hulp contact
-inwoner Bel 112 Hulp bij levensbedreigende Ben je zelf of zijn anderen
-student situatie in gevaar ? Is het zojuist
-vrijwilliger gebeurd, heb je dringend
medische zorg nodig?
-student, WUR social safety Luisteren, meedenken, Vertrouwenspersonen, https://www.wur.nl/en/about-wur/our-
Phd en verwerken, doorverwijzen psychologen, values/integrity/social-safety/social-safety-
medewerke ombudsmensen. contact-point.htm
r WUR
-student Vertrouwenscontactpersoo | Hulp van iemand binnen de Dit is een persoon binnen Als het goed is maakt de vereniging of
-vrijwilliger n van de vereniging of vereniging of stichting die jouw stichting regelmatig bekend wie de

stichting

luistert en naast je staat totdat
het is opgelost.

club/vereniging/organisatie
die niets doorvertelt en die
een geheimhoudingsplicht
heeft. Een persoon die
luistert en die niets doet
zonder eerst met jou te
overleggen wat de beste
oplossing voor het
probleem is. Hij of zij heeft
heeft de volgende taken:
-Luisteren naar de klacht of
het probleem;

-Nagaan of bemiddeling
mogelijk is;

-In samenspraak met de
klager bepalen wat de te
ondernemen stappen
moeten zijn;

-Eventueel actief
bemiddelen of zoeken naar
een oplossing;

-Eventueel doorverwijzen
naar hulpverlening.

De
vertrouwenscontactpersoon
behandelt elke klacht strikt
vertrouwelijk. Alleen met

vertrouwenscontactpersoon of personen is of
zijn. Met name binnen studentenvereniging
kan hier een jaarlijkse doorloop in zijn.



https://www.wur.nl/en/about-wur/our-values/integrity/social-safety/social-safety-contact-point.htm
https://www.wur.nl/en/about-wur/our-values/integrity/social-safety/social-safety-contact-point.htm
https://www.wur.nl/en/about-wur/our-values/integrity/social-safety/social-safety-contact-point.htm

toestemming van degene
die de klacht of het
probleem heeft gemeld,
kunnen andere personen
bij de zaak worden
betrokken.

-student Codérdinator Hulp van iemand binnen de Als vrijwilliger bij een
-vrijwilliger vereniging of stichting die de | organisatie of vereniging,
leiding heeft. kan je terecht bij degene
die je heeft aangenomen
als vrijwilliger, de
codrdinator. Mocht je hier
om wat voor reden niet
terecht kunnen of iemand
anders wilt spreken dan
kun je naar de
vertrouwenscontactpersoon
of een externe
vertrouwenspersoon.
-student Externe Als er niks is geregeld binnen | Zelfde omschrijving als bij Via het Vrijwilligers Centrum Wageningen zijn
-vrijwilliger vertrouwenspersoon jouw organisatie of als je juist | Vertrouwenscontactpersoo | er 3 vertrouwenspersonen waar je gratis
iemand zoekt die iets verder n van de vereniging of gebruik van kunt maken.
van jouw vereniging of stichting. Bel: 06-83265736 of mail:
stichting afstaat. Deze luistert vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.n
en blijft naast je staan totdat |
het is opgelost.
-inwoner Centrum Seksueel Geweld | Helpen met alles praten, Centrum Seksueel Geweld | Bel gratis en anoniem: 0800-0188 of chat
-student (CSG) verwerken, onderzoek, evt. is er voor iedereen die te anoniem met een van hun medewerkers.
-vrijwilliger aangifte maken heeft gehad met https://centrumseksueelgeweld.nl/

een nare seksuele ervaring
— online of offline, kort of
lang(er) geleden. Je kunt
veilig en anoniem contact
zoeken met ons. Als je wilt,
zorgen wij ervoor dat er
artsen, verpleegkundigen,
psychologen, politie of
andere hulpverleners
worden ingeschakeld. We



mailto:vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl
mailto:vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl
tel:08000188
https://centrumseksueelgeweld.nl/

staan 24/7 voor jou klaar
om jou de hulp te bieden
die je nodig hebt.

-inwoner
-student
-vrijwilliger

Politie

Vooral als je aangifte wilt
doen, of melding, anders
verwijzen zij ook door naar
CSG.

Ben je slachtoffer van
seksueel misbruik en wil je
aangifte of een melding
doen? Of wil je weten wat
de politie doet om
slachtoffers van seksueel
misbruik te helpen? Hier
vind je alle informatie.

https://www.politie.nl/onderwerpen/seksueel-
misbruik.html

Als slachtoffer van seksueel misbruik kun je
ook altijd naar een politiebureau bij jou in de
buurt gaan of bellen met 0900-8844. Vraag
naar de zedenpolitie.

-inwoner
-student
-vrijwilliger

Huisarts

Vooral als je eerst bij een
bekend fysiek iemand je
verhaal wilt delen en/of dat je
onderzoek wilt laten doen
en/of verwijzing nodig hebt
naar verdere hulp.

Bel met je huisarts. Die is
de officiéle verwijzer voor
verdere medische of
psychische hulp. Een
bezoek aan de huisarts kan
je helpen. Er kan medisch
onderzoek gedaan worden
maar je huisarts heeft ook
een compleet overzicht van
mogelijkheden en
organisaties die je kunnen
helpen. Je huisarts kan je
doorverwijzen naar
bijvoorbeeld
hulpverleningsorganisaties
voor huiselijk geweld,
mensenhandel of seksueel
misbruik, of naar een
tijdelijke verblijfplaats.

-inwoner
-student
-vrijwilliger

Slachtofferhulp Nederland

Hulp om verhaal en wensen
helder te krijgen

Informatie over strafproces
Enz.

Wij helpen je bijv. met het
gesprek voorbereiden voor
de huisarts. We verwijzen
ook door naar CSG,
huisarts en hebben
informatie over
herstelcirkels en
lotgenotencontactgroepen.
Als je aangifte of een

Bel 0900-0101



https://www.politie.nl/onderwerpen/seksueel-misbruik.html
https://www.politie.nl/onderwerpen/seksueel-misbruik.html
tel:09000101

melding wil doen verwijzen
we je door naar de politie.
We geven je informatie
over een evt. strafproces of
mogelijke rechtshulp en
schadevergoeding. Indien
wenselijk helpen wij tijdens
het strafproces met
herstelbemiddeling of
mediation met de dader via
Perspectief
herstelbemiddeling of
online communities.

-inwoner
-student
-vrijwilliger

Fonds slachtoffer hulp

Veel informatie te vinden ook
via https://slachtofferwijzer.nl/

Noodhulp en financiering

Als jou iets ergs is
overkomen, komt er veel op
je af. En je wil vooral
duidelijkheid en makkelijk
te vinden informatie. Als
antwoord op deze behoefte
hebben we een aantal
websites ontwikkeld waar
we laagdrempelige
informatie, hulp en
herkenning bieden.
Daarnaast bieden we
noodhulp voor slachtoffers
in acute (financiéle) nood.
Ze hebben het Centrum
Seksueel Geweld financieel
mogelijk gemaakt op 16
plekken in NL. Ze werken
nauw samen met hen en
met Slachtofferhulp
Nederland.

https://fondsslachtofferhulp.nl/

[0800 - 0188

-inwoner
-student
-vrijwilliger

Veilig Thuis

Luisteren
Meedenken
doorverwijzen

Veilig Thuis is er voor
advies en ondersteuning en
het melden van huiselijk
geweld en
kindermishandeling. Voor

Bel 0800-2000 (gratis).

Thuis is 24/7 telefonisch bereikbaar en heeft
daarnaast een chatfunctie waar men terecht



https://slachtofferwijzer.nl/
https://fondsslachtofferhulp.nl/

jezelf, maar ook als je je
zorgen maakt over de
veiligheid van iemand
anders.

Je krijgt als je belt een
medewerker van Veilig
Thuis aan de lijn, die
aandachtig naar je verhaal
luistert. Deze medewerker
zet samen met je alles op
een rij, beantwoordt vragen
en geeft advies. Ook kijkt
hij of zij samen met jou
welke hulp er nodig is. Als
je wilt, kun je anoniem

blijven.

kan voor advies. Bij nieuwe zaken moet
contact opgenomen worden met 0800-2000.

026-4424222 https://www.veiligthuisgm.nl/
(Veilig thuis Arnhem)

-inwoner
-student
-vrijwilliger

Moms

Heel specifiek hulp bij als je
een kind verwacht of hebt

geboren uit seksueel geweld.

Informatie en hulp

voor moeders met een kind
uit seksueel

geweld, kinderen geboren
uit seksueel geweld

en hulpverleners. Het doel
van dit project is om
moeder-kind
relatieproblematiek te
voorkomen en om bij
ernstige problematiek
sneller naar passende zorg
te geleiden.

https://www.moms.nl/

(hele onduidelijke website, geen direct
telefoonnr. Maar toch hier opgenomen in deze
tabel omdat het een optie zou kunnen zijn)

-inwoner
-student
-vrijwilliger

FIER

Opvang

Trauma hulp bij jou thuis,
opvang en hulp bij het weer
kunnen meedoen in de
samenleving.

1. Ambulante
specialistische hulp in de
vorm van behandeling en
(trauma)therapie voor
iedereen die last heeft van
de gevolgen van geweld.
2. Crisisopvang,
residentiéle en klinische
behandelgroepen en

Algemene vragen: 058 — 215 70

84 / info@fier.nl

Advies en aanmeldingen: 088 — 208 00
00 / aanmeldingen@fier.nl



https://www.veiligthuisgm.nl/
https://www.moms.nl/moeders/
https://www.moms.nl/kinderen/
https://www.moms.nl/professionals/
https://www.moms.nl/
tel:0031582157084
tel:0031582157084
mailto:info@fier.nl
tel:0031882080000
tel:0031882080000
mailto:aanmeldingen@fier.nl

beschermd wonen voor
minderjarigen en
(jong)volwassenen en
gezinnen.

3. Tijdens de opvang
bereiden wij je voor op een
zelfstandig leven in de
maatschappij.

-inwoner
-student
-vrijwilliger

Moviera Arnhem

Opvang

Crisisopvang Oranje Huis
voor slachtoffers van
huiselijk geweld in
Gelderland Oosterbeek.
Hier worden vrouwen en
kinderen opgevangen
waarbij sprake is van acute
onveiligheid. Binnen de
opvang beschikken ze over
een eigen woon- en
slaapunit. Daarnaast zijn er
gezamenlijke ruimtes en
een tuin om samen te
komen met andere
bewoners. Voor kinderen
Zijn er speelplekken
ingericht. Er is een club en
een opvang waar ze terecht
kunnen. Voor pubers is er
een ruimte om te relaxen.
In totaal kunnen we op de
nieuwe locatie 31
slachtoffers uit de regio en
hun kinderen opvangen.

https://www.moviera.nl/veilig-onderdak/oranje-
huis/oranjehuis-gelderland-arnhem/

088 3 744 744

-inwoner
-student
-vrijwilliger

De Luisterlijn 24/7 hulp

Verhaal delen, gehoord,
erkend en begrepen worden

Dag en nacht een
luisterend oor. Bemenst
door vrijwilligers. Als je er
even zelf niet uitkomt en
anoniem met iemand iets
wilt delen of van gedachten
wilt wisselen.

088 0767 000
Bellen en chatten
Gratis.



https://www.moviera.nl/veilig-onderdak/oranje-huis/oranjehuis-gelderland-arnhem/
https://www.moviera.nl/veilig-onderdak/oranje-huis/oranjehuis-gelderland-arnhem/
tel:%200883744744
tel:+31880767000

-inwoner Stichting Misbruikt Ede Wil een landelijke heeft de ambitie om de
-student belangenbehartigerorganisati | landelijk erkende
-vrijwilliger e worden organisatie te zijn waarin
de belangen van
slachtoffers van seksueel
misbruik en van de directe
betrokkenen worden
behartigd, waar lotgenoten
en lotgenoten-activiteiten
worden ondersteund en
waar iedereen terecht kan
voor informatie.

-inwoner Meldpunt misbruik bij Zelfde diensten als bij www.meldpuntmisbruik.nl
-student diverse kerken vertrouwenscontactpersoon Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
-vrijwilliger maar dan voor verschillende Bel naar 06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 —

kerkgenootschappen 17.00 uur)




